
Zoeken naar een rijkere liturgie

“Mensen snakken 
ernaar!”

Een aanbiddingsblok onder leiding van een muziekgroep en een preek door de 
voorganger – dat zijn de twee hoofdingrediënten van veel diensten in 

Baptistengemeenten: het wordt weleens vergeleken met een kameel met twee 
bulten. In de afgelopen dertig jaar is deze structuur, die we ook wel 

‘hedendaagse aanbidding’ (contemporary worship) noemen, de dominante vorm 
geworden in onze gemeenschap. Een structuur met mooie kanten, maar ook 

met de nodige manco’s, ziet Hans Riphagen, rector en docent liturgiek van het 
Baptisten Seminarium. “De structuur biedt nauwelijks ruimte voor creativiteit, 

participatie en andere liturgische vormen; daarnaast herkennen niet alle 
gemeenteleden zich in de hoogverheven teksten van sommige liederen en 

haakt men in het ergste geval zelfs af.” Hij pleit dan ook voor vernieuwing en 
verdieping van de liturgie.
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Eilandjes van verantwoordelijkheid
“De structuur van de hedendaagse aanbidding heeft nieuwe ‘liturgische rollen’ 
in het leven geroepen, die in de praktijk vaak tot eilandjes van 
verantwoordelijkheid zijn geworden”, schetst Hans. “De dienstleider, de 
zangleider, de voorganger – ieder verzorgt zijn eigen onderdeel. Het is dan 
lastig om creatief uit de hoek te komen, want rondom ieder onderdeel liggen 
de verwachtingen redelijk vast. Het gevolg is dat essentiële en broodnodige 
onderdelen van het christelijk geloof soms ondersneeuwen, omdat ze geen 
vaste plek meer hebben in het model dat we nu hanteren. Denk aan vormen 
als een gezamenlijk uitgesproken geloofsbelijdenis, een langere stilte, een 
persoonlijk getuigenis, voorbede en het bidden van het Onze Vader. Ik ben 
bang dat we die vormen nauwelijks meer oefenen in onze gemeenten.”

Er zitten ook mooie kanten aan de hedendaagse aanbidding, die Hans niet 
kwijt wil: “Er is veel ruimte voor expressie en authentieke geloofsbeleving, de 
taal is direct en de muziek is voor veel mensen aansprekend. Tegelijk zijn er 
ook steeds meer mensen die ervan vervreemd raken; mensen die innerlijk 
afhaken omdat ze de sterke nadruk op overwinning en Gods aanwezigheid niet 
kunnen meemaken. Ze missen ruimte voor twijfel, voor waarom-vragen, voor 
wanhoop en lijden, voor de heiligheid van God, en de taal en vorm die daar 
uiting aan geeft.” Hans zou graag zien dat gemeenten een zoektocht naar meer 
verrijking beginnen: “Sámen, al luisterend naar elkaar, creatief en 
experimenterend, juist ook samen met kinderen en jongeren: wat betekent het 
‘licht op Christus’ – ons Unie-ABC-thema – voor de inrichting van onze 
diensten?”

Voorbede en Schriftlezing
Een voorbeeld van iets wat in veel gemeenten geen standaardplek meer heeft 
is de voorbede. “Terwijl dat een van de belangrijkste taken is voor ons als 
priesterlijke gemeente: de wereld voor Gods troon brengen. Voorbede is een 
vorm van leren liefhebben. Als je ergens voor bidt, gaat je aandacht ernaar uit 
en ga je erom geven. Zo leer je Gods hart kennen.” Ook zou er meer ruimte 
mogen zijn voor een zelfstandige plek voor de Schriftlezing en de 
Bijbelverhalen. “Vaak gaat de Bijbel alleen open aan het begin van de preek, of 
als onderdeel ervan om het thema van de preek te ondersteunen met 
bewijsteksten. Maar mag de lezing uit Gods Woord ook op zichzelf staan en 
echt even ruimte innemen? Aandachtig, mooi voorgelezen, een keer een wat 
langere tekst?”

Structuren en vormen
Wat we in Hans’ optiek nodig hebben zijn structuren en vormen die ons helpen 
ons leven te begrijpen in het licht van Christus. "Een prachtige structuur is het 
volgen van het kerkelijk jaar, want het kerkelijk jaar draait om het leven van 
Jezus. Het helpt ons om gedurende het hele jaar samen op te trekken met 
Jezus en zijn leerlingen in de evangelieverhalen, en daar zelf deelgenoot van te 
worden. En ja, om daarin ook existentieel geraakt te worden, wanneer je leert 
leven in die verhalen. Het kerkelijk jaar structureert daarmee ook ons geestelijk 
leven: je oefent je in wachten (Advent), in je voorbereiden (Veertigdagentijd), in 
je verbazen (Epifanie), in rouwen (Goede Vrijdag) en in vieren (Pasen). Het 
structureert daarmee ook onze tijd, de seizoenen en het leven. Dat gaat terug 
op de Joodse wortels van ons geloof. Heb je na hard werken de eerste oogst 
binnengehaald, dan ga je met het beste deel ervan naar God (het feest van de 
eerstelingen)."

"We hebben ook liturgische vormen nodig, materiële vormen; bijvoorbeeld als 
het gaat over ons geld. Meedoen aan de collecte is veelal een gedachteloze, 
automatische handeling of overschrijving. Op zich is dat nuttig en efficiënt, 
maar de bewuste handeling van iets teruggeven aan de Here God – iets wat je 
ook echt iets kost (zoals in het Oude Testament het lammetje dat bij je
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schepping. Niet alsof er op magische of automatische wijze 
iets gebeurt, maar het is wel degelijk meer dan een puur 
symbolische handeling. We zijn geneigd om deze rituelen uit 
te kleden tot iets nuchters, maar daarmee laat je geen ruimte 
voor het mysterie.” Hans pleit ervoor om juist ook stilte en 
mysterie een plek te geven. “We leven in een overprikkelde 
samenleving – ga je daar als kerk in mee? Of kunnen we ook 
af en toe twee minuten stil zijn? Stilte is hartstikke eng, maar 
het kan een waardevolle liturgische vorm zijn.”

Zoeken naar verbindende vormen
Het gaat Hans er niet om dat we hoogliturgisch moeten 
worden, benadrukt hij, “maar dat we zoeken naar eigentijdse 
vormen die dicht bij onze gemeenschappen staan en die 
betekenisvol verbinding brengen. Verbinding voor jonge 
mensen die in de kerk antwoorden verwachten op hun 
levensvragen, voor de millennial die verlangt naar verstilling, 
voor gemeenteleden die zoeken naar meer van de Geest en 
daarvoor nu uitwijken naar conferenties, voor de Israël-groep 
die vraagt om meer voorbede voor Gods volk, voor de 
ouderen die graag nog eens Johan de Heer-liederen willen 
zingen. Niet dat een dienst als doel heeft om alle behoeften 
van mensen te vervullen, maar we vormen wel samen één 
lichaam, zoals Paulus het beschrijft. Ik denk dat de 
gefragmenteerde gemeenschap die we vaak zijn het dringend 
nodig heeft om verbindende vormen te vinden. De liturgie 
zou een creatieve ruimte kunnen zijn om in een 
ontdekkingstocht al dat soort perspectieven bij elkaar te 
brengen. Dan is het goed om verder te kijken dan de kameel 
met twee bulten, en de ‘eilandjes van verantwoordelijkheid’ 
opnieuw te verbinden. Het vraagt nieuwe, gezamenlijke denk- 
en verbeeldingskracht, waar je elkaar voor nodig hebt; 
wellicht in een werkgroep ‘Vieren’. Het zou mooi zijn als meer 
mensen een bijdrage in de dienst krijgen, bijvoorbeeld bij de 
Schriftlezing en het geven van getuigenissen – en dan óók 
over de worstelingen en de rauwe kanten van het leven.”

Potentie om te verbinden
“Liturgie kan gemakkelijk een strijdpunt worden, maar heeft 
ook veel potentie om te verbinden”, besluit Hans. “Het kan 
een mooie zoektocht zijn naar een rijkere invulling van ons 
geloof. Ik denk dat mensen ernaar snákken! Vanaf komend 
collegejaar start het Baptisten Seminarium met het vak 
‘contextuele liturgie’. We hebben altijd veel aandacht gehad 
voor spreekvaardigheid, maar eigenlijk is de preek een 
onderdeel van iets breders: de hele liturgie is een manier om 
het Evangelie vorm te geven. Er is dus werk aan de winkel: 
liturgisch werk.”

opgroeit en dat je later naar de tempel brengt) – is daarmee 
verdwenen. Ik zou het mooi vinden als we de collecte iets 
meer gaan verbeelden als een moment van offeren: 
bijvoorbeeld door een goed doel toe te lichten, daar 
(ruimhartig!) voor te geven en ervoor te bidden."

Een andere vorm is die van de schuldbelijdenis. "We gaan in 
onze liederen zo snel van zonde naar genade, soms binnen 
twee regels. Ik denk dat in de kerk ook veel mensen met diepe 
schuldgevoelens zitten, en dat zij het nodig hebben om 
daarbij stil te staan, dat onder woorden te brengen. Het 
klassieke sacrament van de biecht geeft daar ruimte voor: dat 
je hardop tegen iemand anders uitspreekt waar je fout zit of 
waar je vast zit. En je hebt het ook nodig dat er iemand is – 
iemand anders dan jijzelf – die namens Christus de vergeving 
uitspreekt over jou: ‘Je bent genoeg, God houdt van jou, je 
zonden zijn vergeven’. Het is een soort gezamenlijke 
handeling die je met elkaar als het ware ‘uitspeelt’; dat doet 
iets heel anders met je dan er alleen kort over zingen.”

Ruimte voor mysterie en stilte
Zo geldt dat ook voor bekende rituelen zoals doop en 
Avondmaal. “We stappen daar in het verhaal. We noemen dat 
ook wel ‘enactment’: je speelt na wat er toen gebeurde en 
plaatst jezelf in die geschiedenis. Meer nog, je actualiseert die 
geschiedenis en gelooft dat Jezus daarin is. Het is meer dan 
alleen herdenken: er gebeurt iets van Christus. Als iemand 
kopje-onder gaat bij de doop, gebeurt daar een nieuwe 
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Zelf aan de slag met liturgie in je gemeente?

Op de website van Unie-ABC geeft Hans een 
aantal praktische tips en suggesties, naar 
aanleiding van de liturgische proeverij die hij 
tijdens de landelijke Unie-ABC-dag heeft 
verzorgd. Volg de QR-code.
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