
 

 

Beste secretarissen en Unie-ABC-ambassadeurs, 

In het programma van onze Landelijke Unie-ABC-dag (de ALV) is aangekondigd dat we 
nog nieuwe kandidaat-bestuursleden aan u willen voorstellen. Naast Robert Bezemer en 
Harry Nieuwenhuizen die herkiesbaar zijn, is het bestuur verheugd ook twee nieuwe 
kandidaat-bestuursleden aan u voor te stellen: Geertje Plug en Gijs de Bree.  
Het bestuur heeft met hen gesproken en beveelt beide kandidaten van harte aan. 
Hieronder stellen zij zich aan u voor zodat u straks uw stem kunt uitbrengen. 

De ALV vindt plaats op 16 november in Amersfoort. Het programma en de link om 
afgevaardigden en andere bezoekers aan te melden staan hier: www.unie-abc.nl/alv  

Een hartelijke groet, mede namens het bestuur, 

Peter Stoter 
Algemeen secretaris 

 

Geertje Plug – motivatie voor bestuur Unie-ABC 

Ik ben Geertje Plug, 56 jaar, getrouwd met Paul en sinds 2003 lid 
van Baptistengemeente Harderwijk. Voor velen geen onbekende, 
want van 2016 tot 2022 was ik ook bestuurslid. Die 
bestuursperiode heeft veel voor mij betekend: mijn liefde voor de 
gemeente(n) is er nog sterker door geworden en ik kreeg het 
verlangen om te gaan preken en zelfs om voorganger te worden. 
Op dit moment mag ik in een tijdelijke aanstelling de rol van 
(mede)voorganger vervullen in BG Harderwijk. Mijn motivatie om 
te dienen in het bestuur heeft dezelfde bron als die voor het 
dienen in de gemeente. Als volgelingen van Jezus vormen we samen een plaats van 
hoop, midden in een tijd en een wereld met veel onrust, gebrokenheid en schijnbaar 
onoplosbare crises. Er is hoop omdat Jezus is gekomen om ons te bevrijden. In Hem 
leren we Gods liefde kennen, een liefde die nooit opgeeft. Soms is het moeilijk om die 
hoop vast te houden en onze weg te vinden in het dagelijkse (gemeente)leven. Dat lukt 
veel beter als we het samen doen. Dat geldt binnen de gemeente en binnen de 
geloofsgemeenschap Unie-ABC. Ik wil er graag aan bijdragen dat we tijd en ruimte 
maken voor dat 'samen'. Naast mijn taak als voorganger ben ik werkzaam als educatief 
auteur. Ook mijn vaardigheden op het gebied van onderwijs en schrijven wil ik graag 
inzetten als bestuurslid. 
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Gijs de Bree – motivatie voor bestuur Unie-ABC 

Broeders en zusters, 

Mijn naam is Gijs de Bree (44 jaar), ik ben getrouwd met Ryanne. 
We hebben twee dochters in de tienerleeftijd. Al sinds mijn 
tienerjaren ben ik, door genade, kind van de allerhoogste God. 
Mijn liefde voor Jezus leidde tot actieve betrokkenheid in een 
lokale gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat God de lokale 
gemeente heeft gewild en bedacht voor onze geloofsgroei en -
vorming. 

Het is met groot enthousiasme voor de Bijbel (het Woord van God) en de gemeente 
Christus, dat ik me sinds 2009 als voorganger in onze gemeenschap mag inzetten – op 
dit moment in Baptistengemeente Ontmoeting in Arnhem-Zuid. Ik ben o.a. geïntrigeerd 
en wordt geïnspireerd door een bijzinnetje uit Hand. 20:28. Paulus spreekt emotioneel 
tot de oudsten van Efeze en zegt dan over de gemeente dat die door God verkregen is 
‘door zijn eigen bloed’. Onze Heer (onderscheid tussen Vader en Zoon wordt 
gemakshalve weggelaten) heeft voor de gemeente gebloed. Het vormt voor mij de 
motivatie om me voor die gemeente in te zetten. Daarbij is er mijns inziens geen hoger 
doel dan de eer van Jezus Christus.    

Toen ik benaderd werd om bestuurslid te worden van Unie-ABC, moest ik daar wel even 
over nadenken en voor bidden. Ik heb best wat moeite beleefd bij het proces van de 
fusie, waardoor we mijns inziens gemeenten zijn kwijtgeraakt die ik graag binnen ons 
verband had willen behouden. Daarnaast zie ik echter grote waarde in de landelijke en 
internationale verbondenheid en samenwerking die ons in staat stelt om de naam van 
Jezus te verheerlijken. 

In die afweging besloot ik me verkiesbaar te stellen om een constructieve bijdrage te 
leveren met dit ene doel voor ogen: de verheerlijking van Jezus Christus. Als ik mag 
bijdragen aan Zijn eer in de manier waarop ik onze gemeenschap mag dienen, dan doe ik 
dat van harte. Niet wij, maar Hij moet het centrum zijn van onze levens, onze gemeentes, 
onze gemeenschap. 

Gijs de Bree 


